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“De heer is mijn herder, Hij omringt mij met zijn liefde”
Psalm 23 

Na een leven vol liefde en warmte is na een korte periode van 
afnemende gezondheid in alle rust overleden 

mijn allerliefste man en maatje, 
onze lieve vader en schoonvader 

en de liefste & sportiefste opa

Klaas Doorn
Kampen                                                                  Putten

16 november 1950                                               7 maart 2025  

Alle mooie herinneringen verzachten ons verdriet.

Zwanie Doorn-Hooisma

   Wendy & Carlo
      Sterre & Raymond
      Fleur & Justin
      Lieve

   Bernald & Christa
      Fiene & Bastian
      Jilles

   

Aalscholverstraat 10
3882 JA  Putten

“In liefde losgelaten”

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 13 maart  
van 19.00 tot 20.00 uur in aula De Hoeksteen, Hoflaan 3 te Putten.

Daar wordt op vrijdag 14 maart om 10.00 uur 
de afscheidsdienst gehouden.

Aansluitend wordt Klaas in besloten kring begraven op de 
naastgelegen begraafplaats Schootmanshof.

Klaas hield van bloemen.
Wij vinden het fijn als u een onverpakte, kleurrijke bloem wilt 

meenemen naar de condoleanceavond. 

U kunt de afscheidsdienst online bijwonen via www.aulaputten.nl


